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WEES GENADIG! 
  
Hard in de strijd en hard in de overwinning - zo voltooien we de 
nationaalsocialistische revolutie! 
  
De politieke soldaat moet hard zijn: Hard voor zichzelf, want zijn strijd is een 
opofferingswandeling die alleen hij, die in zichzelf alle zwakheden, burgerlijke 
twijfels, angsten en dubbelzinnigheden heeft overwonnen, met succes kan 
doorstaan.  
  
De strijd in onze gelederen is een selectieproces waarin alleen diegenen overleven 
die echt soldaat zijn en een heldhaftige levenshouding hebben; zij vormen dan de 
vechtende elite van de natie die echt voorbestemd is om de dragers van het nieuwe 
rijk te zijn!  
 
 Aan het hoofd van ONZE staat zullen geen hoge pieten staan die hem willen 
misbruiken als voederbak, maar soldatenleiders die onbaatzuchtigheid, 
standvastigheid en taaiheid hebben geleerd in hun strijdtijd. En deze nationaal-
socialistische staat zal intern en extern niet worden beschermd door 
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onnadenkende, bureaucratische huurlingen of zielloze carrièremakers, maar door 
onze idealistische strijders in bruinhemden - mensen die alles hebben moeten 
opofferen, die de vervolgingen en de gevangenissen van de democraten hebben 
doorstaan, die daarbij hard voor zichzelf zijn geworden en van wie daarom geen 
misbruik van hun macht te vrezen valt! 
  
Maar de politieke soldaat moet ook hard zijn tegen de vijanden van de Duitse 
nationale gemeenschap en de vijanden van de Partij: een nationaalsocialistische 
revolutie mag nooit meer blijven steken in halve maatregelen en burgerlijke 
compromissen! Zoals alle onderafdelingen van de Partij heeft de SA zowel een 
strijd- als een opvoedingsopdracht: op alle niveaus van het leven van een nationale 
gemeenschap voedt de Partij het Duitse volk op tot echte Volksgenossen en wint 
zo de medewerking en steun van alle goedwillende mensen, zo doet de SA dat ook 
met het strijdende volk van onze natie. Zij voedt de mensen op door het levende 
voorbeeld van de SA-geest. Daarbij moeten ze het hof worden gemaakt en 
overgehaald - gedwongen instemming is de eerste stap naar hypocrisie, waaruit 
innerlijke afwijzing, maar altijd menselijke inferioriteit, maar al te snel voortkomt: 
een gedwongen ja kan een koppig nee worden. Alleen de werkelijk overtuigde 
Duitser werd een echte kameraad van het volk. Je kunt geen volksgemeenschap 
creëren met onderdrukking en terreur - deze kennis van de partij over de basis van 
haar wederopbouwwerk (het vrijwillig winnen van de massa's van het volk voor 
de nieuwe staat) voorkomt machtsmisbruik! 
  
Maar dan zijn er nog anderen:  
 
 Geen kameraden van het volk die alleen maar aarzelen, die daden willen zien in 
plaats van woorden, die nog steeds vastzitten in oude ideeën of verblind en 
woedend zijn door tegendraadse propaganda - nee, reactionaire vijanden van het 
volk die bewust en opzettelijk willen schaden en saboteren, die uit zijn op verraad, 
die hun oude privileges willen behouden of herwinnen! 
 
 De reactie heeft vele gezichten - die van het openlijk verzet, gedragen door 
idealisten van de tegenpartij, is haar meest sympathieke. Maar deze vorm van 
strijd tegen ons zal meer en meer teruggedrongen worden in de jaren van onze 
strijd, zoals de ervaringen van de eerste periode van strijd ons leren, en de strijders 
van de andere kant zullen meer en meer overtuigd worden door ons en kunnen 
gewonnen worden voor de goede kant. 
  
Wat dan overblijft is de kern van de reactie, de aanstichters en de meesterbreinen, 
de directe begunstigden van het oude systeem. Onze politieke soldaten moeten hen 
hard aanpakken, hen nooit meer vertrouwen:  
 Het enige dat telt tegen de hoge pieten en hun burgerlijke wezens is genadeloze 
strijd en overwinning, hun volledige eliminatie uit het Duitse nationale leven. Een 
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Harzburg Front en een Dag van Potsdam mogen en zullen niet herhaald worden, 
net zo min als een 30 juni 1934 en een 20 juli 1944: er kunnen geen pacten of 
compromissen meer gesloten worden met de machten en krachten van gisteren: de 
bourgeoisie hoort thuis op de mesthoop van de geschiedenis. Alleen de staat van 
arbeiders, soldaten en leiders - onze nationaalsocialistische volksstaat - realiseert 
de nationaalsocialistische revolutie. In deze staat mogen geen bonzen, bourgeoisie 
en parasieten meer zijn. Zij behoren niet tot de volksgemeenschap, waarvan ze 
zichzelf hebben uitgesloten door hun historisch falen, hun verraad aan het volk, 
hun stompzinnige materialisme en hun hypocriete egoïsme!  
 
 Tegen deze draadtrekkers van de reactie en hun bourgeois marionettenmeesters is 
het laatste en laatste gebod voor de politieke soldaat: Wees genadeloos - dan zul je 
zorgen voor de voltooiing van de revolutie en haar uiteindelijke overwinning! 
 
 

DE SA IN DE KOMENDE 
NATIONAALSOCIALISTISCHE VOLKSSTAAT ! 

  
Het nationaalsocialisme definieert de mens als een zelfverantwoordelijk 
natuurlijk wezen met de biologische aanleg om cultuur te creëren en geeft 
daarmee, waarschijnlijk voor het eerst in de menselijke geschiedenis, een 
waarheidsgetrouw beeld van de mens dat overeenkomt met de realiteit van het 
leven, voorbij alle overtuigingen en ideologieën. Dit is de eigenlijke kern van het 
nationaalsocialistische wereldbeeld: het denken in biologische contexten en dus 
het primaat van natuurlijke kennis boven ideologisch wensdenken. Maar wat 
betekent deze definitie concreet voor de nationaalsocialistische staat die we 
nastreven? 
 
  De eerste realisatie is dat de mens een natuurlijk wezen is, net als alle andere 
levende wezens in het universum, onderworpen aan de wetten van de natuur. Dit 
klinkt als een banaal vanzelfsprekend feit, maar toch wordt dit besef ontkend of 
genegeerd door praktisch ALLE andere ideeën en spirituele systemen, ideologieën 
en overtuigingen. Echter, waar de mens als biologische soort de natuurwetten als 
biologische basis van zijn leven blijft negeren of zelfs voortdurend schendt, leidt 
dit tot zijn zelfvernietiging. De huidige milieuvernietiging, en daarmee het 
uitsterven van talloze dier- en plantensoorten als gevolg van menselijk ingrijpen in 
de natuur, is hier een overduidelijk waarschuwingsteken van.  
 
 Maar dit brengt ons tot het tweede inzicht: in tegenstelling tot alle andere 
levensvormen die we kennen, zijn menselijke wezens niet alleen onderworpen aan 
hun natuurlijke instincten, die hen dwingen zich aan te passen aan de natuurwetten 
en de daardoor bepaalde realiteit van het leven. 
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De mens is verantwoordelijk voor zichzelf! Hij heeft de (schijnbare) vrijheid om 
ook tegen de natuur in te leven, haar "dienstbaar" te maken aan hem, haar te 
verkrachten en uit te buiten, zichzelf te miskennen als de "Heer van de Schepping" 
en zo zijn eigen voortbestaan als biologische soort in gevaar te brengen. Dit is 
precies wat hij in lange tijdperken van zijn geschiedenis heeft gedaan - met steeds 
toenemende energie en onbewuste destructieve en zelfdestructieve woede. Hij kan 
echter ook - en dat is wat het nationaalsocialisme van hem verlangt - vrijwillig in 
harmonie met de natuur en haar wetten leven en zo zijn soort in stand houden en 
ontwikkelen.  
 Dat is de fundamentele wet van de natuur - behoud en ontwikkeling van de soort. 
Bij de mens is dit laatste natuurlijk niet alleen van biologische aard door hoge fok, 
maar uit zich vooral in het proces van culturele creatie:  
 
 Net zoals andere fysieke organen - om te rennen, te vechten, zich te camoufleren, 
etc. - het overleven van de soort dienen. - het voortbestaan van de soort dienen, 
dienen de hersenen van de mens, en daarmee zijn intelligentie en 
zelfverantwoordelijkheid, als een biologisch overlevingsmiddel, omdat hij fysiek 
gezien nogal een zwak wezen is en verder nauwelijks fysieke organen heeft die 
hem superieur of zelfs gelijkwaardig aan zijn vijanden zouden kunnen maken in 
de strijd om het voortbestaan. De aanleg van de mens om als gemeenschapswezen 
grotere groepen te vormen en een cultuur op te bouwen is daarom geen 
bovennatuurlijke gave, maar een biologische eigenschap die geschikt is om het 
voortbestaan van de mens als soort mogelijk te maken. De nationaalsocialistische 
staat stelt zichzelf nu tot taak ervoor te zorgen dat deze biologische aanleg van de 
mens om cultuur te creëren ook daadwerkelijk wordt toegepast op de manier die 
overeenkomt met het doel ervan. 
  
Het overleven van de eigen soort - dat is het doel van de staat. 
  
Maar zoals we hebben gezien, is naast het behoud van de soort, de ontwikkeling 
van de soort (hogere ontwikkeling) ook verankerd in de mens als een manier van 
leven - en niet alleen biologisch in de zin van hoge voortplanting, maar vooral als 
culturele verdere en hogere ontwikkeling. Niet alle menselijke rassen en volkeren 
hebben dit pad gevolgd: Sommigen blijven tot op de dag van vandaag in het 
stenen tijdperk leven, anderen zijn hiertoe alleen gedwongen door impulsen van 
buitenaf - zeker tegen hun wil en mogelijk tegen hun levensgeluk. De blanke mens 
echter - het Arische ras, zoals wij zeggen - is vanaf het begin en steeds 
stormachtiger doorgegaan op het pad van culturele creatie; het komt duidelijk diep 
overeen met hun aard en ziel. 
 
  Daarom neemt de nationaalsocialistische staat ook de culturele ontwikkeling 
onder zijn hoede. Op deze manier vermijdt het de twee mogelijke uitersten in het 
spanningsveld tussen natuur en cultuur:  
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 Noch wil het, onder de strijdkreet "Terug naar de natuur", de ontbinding van de 
culturele orde en de terugkeer naar levensvormen uit de steentijd, hoe "natuurlijk" 
deze op hun manier ook mogen zijn, noch probeert het, volgens het leidende 
principe "Onderwerp de aarde", zich tegen de natuur te verzetten en haar, tegen 
haar wetten in, haar wil op te leggen! De nationaalsocialistische staat organiseert 
de mens volgens een natuur - boven als een vanzelfsprekend natuurlijk wezen met 
de biologische aanleg om cultuur te scheppen.  
 
 Tegelijkertijd blijft de mens - als natuurlijk wezen of als cultureel wezen - altijd 
eerst en vooral een gemeenschapswezen: Het behoud van soorten en de 
ontwikkeling van soorten zijn zeker taken van het individu, voor zover elke 
menselijke gemeenschap alleen kan werken door haar individuele leden, maar 
beide vinden alleen hun betekenis tegen de achtergrond van de gemeenschap van 
mensen die het individu overleeft en waarde en betekenis geeft aan zijn of haar 
leven. 
  
We maken onderscheid tussen de natuurlijke gemeenschappen van familie, clan 
(stam), volk en ras en de culturele gemeenschappen van mannelijke vereniging, 
staat, natie en rijk. Natuurlijk kunnen en mogen menselijke wezens niet zo 
schematisch worden opgedeeld, omdat ze niet óf natuurlijke óf culturele wezens 
zijn, maar altijd beide zijn, ook al zijn ze - afhankelijk van hun aard - in 
verschillende mate: vrouwen zijn bijvoorbeeld in de eerste plaats natuurlijke 
mensen en dus de ziel van de natuurlijke gemeenschappen, en mannen zijn eerder 
culturele mensen en dus de ziel van de culturele gemeenschappen. 
 
  Daarom is de kleinste natuurlijke cel van de menselijke gemeenschap het gezin, 
in het centrum waarvan vrouw en kind staan, maar de eigenlijke basis van de 
CULTURELE ontwikkeling is dienovereenkomstig de mannelijke vereniging, als 
voorwaarde voor elk hoger ontwikkeld staatsbestaan. De nationaalsocialistische 
beweging is in het gezamenlijke werk van de partij en de nationaalsocialistische 
vrouwenvereniging de schepper van de volksgemeenschap, maar tegelijkertijd in 
de levensvorm van de mannenbond ook de drager van de staat - het doel van het 
werk en de strijd van onze gemeenschap is daarom de nationaalsocialistische 
volksstaat, waarin voor het eerst sinds de oudheid natuur en cultuur weer hun 
natuurlijke aanvulling en wederzijdse vervlechting hebben gevonden en weer 
zullen vinden - in dienst van het voortbestaan en de hogere ontwikkeling van onze 
menselijke soort en daarmee van een nieuwe duizendjarige geavanceerde 
beschaving! 
  
Dat is waar we van dromen en waar we voor vechten. 
  
In deze nationaalsocialistische volksstaat van de toekomst zal de SA - als 
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levensvorm van de politieke soldaten van de Duitse natie - haar plaats vinden. Dit 
vloeit voort uit het fundamentele nationaalsocialistische vraagstuk, dat zijn plaats 
toekent aan elke afdeling van het volk en de partij:  
 
WAT KAN DEZE STRUCTUUR, DEZE GEMEENSCHAP VAN MENSEN, 
BIJDRAGEN AAN HET VOORTBESTAAN EN DE SOORTEIGEN 
ONTWIKKELING VAN ONZE CULTUUR EN HOE MOET DEZE 
WORDEN GEORGANISEERD OM OVEREEN TE KOMEN MET DE 
BIOLOGISCHE AARD VAN HAAR LEDEN?  
 
 Het antwoord hierop komt duidelijk voort uit de traditie en de geest van SA, zoals 
uitgewerkt in dit document:  
 
 De SA organiseert de militante elite van de partij tijdens de strijd en na de over-
winning de militante elite van de Duitse natie - het is dus de levensvorm van het 
politieke leger. In de nationaalsocialistische volksstaat, waarvan de partij als 
levensvorm van de Duitse arbeiders de drager is, neemt de SA als hun militante 
stormafdeling de interne en externe bescherming van de staat op zich! 
  
Net als in de tijd van de strijd organiseert ze zich als een levensgemeenschap - als 
een mannelijk verbond van strijders die zich als politieke soldaten in de eerste 
plaats verplicht voelen aan de natie en ridders zijn van de nationaalsocialistische 
revolutie! Zo zal de SA in de komende nationaalsocialistische volksstaat enerzijds 
de kern vormen van een volksmilitie die alle mannen van ons volk omvat die in 
staat zijn de wapens te dragen (Volkssturm), anderzijds de controle over het hele 
apparaat van de binnenlandse veiligheid overnemen en het in zijn geest omvormen 
(algemene SA) en tenslotte met zijn stafwachten ook de revolutionaire garde van 
de nationaalsocialistische volksstaat vormen en er hun leven aan wijden in totale 
en grenzeloze bereidheid tot opoffering en inzet. 
  
De nationaalsocialistische volksstaat is dus een SA-staat, niet omdat de SA hem 
domineert (dat doet de partij), maar omdat hij hem doordrenkt met zijn geest en 
uiteindelijk probeert alle mannen van ons volk dienovereenkomstig op te voeden. 
  
Maar dit voldoet aan het trotse woord van Röhm, de stafchef:  
  
"SA is en blijft het lot van Duitsland!" 
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